Bijlage 6: P.J. Brand over de val van Hulst in 1747

In de historiografie van de stad Hulst neemt het boek “De geschiedenis van Hulst”, geschreven door P.J.
Brand, een bijzondere plaats in. Het bestrijkt de geschiedenis van de stad vanaf de Middeleeuwen tot het
moment van verschijnen in 1972. Uiteraard is aandacht besteed aan de val van Hulst in mei 1747. Brand
vermeldt tal van bijzonderheden die zijn ontleend aan bronnen uit het stadsarchief van Hulst. De
desbetreffende bladzijden (te weten blz. 320-325) worden in deze bijlage weergegeven, inclusief de
daarbij behorende voetnoten. Zij geven een beeld van de wijze waarop de capitulatie van Hulst in 1747 in
het collectieve geheugen van die stad is gegrift en overgeleverd. De auteur mag als een vooraanstaand
representant van dit geheugen worden beschouwd.

Pieter Joseph Brand (1903-1996) was directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Hulst (1944-1968)
en wethouder van die gemeente in de periode 1958-1974. Hij vervulde in Hulst talrijke andere functies.
Zo was hij voorzitter van de Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” in de periode 1962-1981 en
daarna ere-voorzitter. Over de geschiedenis van Hulst en omgeving verschenen van zijn hand afgezien
van de reeds genoemde monografie tal van publicaties. Van de stad Hulst was hij ere-burger. *

Brand begon zijn schets van de val van Hulst in mei 1747 als volgt:
De Oostenrijkse successieoorlog (1741 — 1748)

In de Oostenrijkse successiecoorlog werd Hulst natuurlijk ook weer be-
trokken en had daarbij veel meer te lijden dan in 1702. Keizerin Maria
Theresia, die haar vader Karel VI had opgevolgd, wilde haar Qostenrijkse
erflanden bijeen houden en moest daarvoor een bloedige oorlog voeren tegen
Beieren, Saksen, Frankrijk en Spanje. Oostenrijk kreeg de steun van Enge-
land en de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Toen de strijd in 1745 eigenlijk al ten gunste van de keizerin beslist was,
kwam o.a. de vesting Hulst na een smadelijke nederlaag in 1747 in Franse
handen.

Op 11 juli 1745 kreeg de magistraat van Hulst een expressebrief, waarin
stond, dat de Fransen Gent hadden ingenomen en naar Hulst marcheerden.
Direct werden maatregelen tot inundatie genomen. In het bijzijn van
directeur-generaal van Dun en opzichter-generaal van Doeveren werd be-
sloten de sluizen in het contrescarp bij de Zandberg ‘“‘te laaten speelen” en
als het bleek, dat de Fransen inderdaad naar Hulst zouden komen moesten

320

1 Voor meer bijzonderheden over P.J. Brand wordt verwezen naar: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen, Encyclopedie van Zeeland, deel 1, Middelburg, 1982, p. 219.
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de polders Groot-Kieldrecht en Ferdinandus geinundeerd worden. Op de 18e
d.a.v. waren 80 arbeiders ’s morgens om 5 uur op de Grote markt present om
de twee genoemde polders te gaan doorsteken. Groot-Kieldrecht bij de Vuil-
muil en de Ferdinandus bij het “quaadpeerdsgat™. Nog diezelfde dag was het
werk uitgevoerd.

In feite zou een aanval op Hulst hetzelfde verloop kunnen gehad hebben
als in 1702. De vestingwerken verkeerden in prima staat, terwijl de inun-
daties weer op deskundige manier uitgevoerd waren. Het garnizoen, niet
minder dan 4000 man sterk onder de leiding van veel bekwame en moedige
officieren, bestond uit de volgende onderdelen :

5 regimenten onder de kolonels Canisius, van Heuckelom, Vilattes en Thiery
en generaal Kingschot,

2 regimenten onder generaal Fuller,

1 regiment dragonders onder Saxen Gotha,

1 regiment bergschotten en verder mineurs, artillerie en enkele compagnieén
dragonders onder generaal-majoor Maltha.

En toch leed de Republiek in Hulst een smadelijke nederlaag.

Door de onbegrijpelijke houding van de bevelhebber en gouverneur
Luitenant-generaal de la Rocque faalde uiteindelijk de hele verdediging. De
generaal die nog pas in 1745 benoemd was tot gouverneur van geheel Staats-
Vlaanderen en de Scheldeforten en sedert 1728 gouverneur van Hulst, kon
teruggrijpen naar een schat van gegevens en lessen uit het beleg van 1702.
Van niemand wilde de eigenwijze oude man ook maar iets leren.

Het verloop van de belegering en van de capitulatie is door oud-burge-
meester van Vlissegem als ooggetuige op minutieuse wijze beschreven. Wij
willen zijn dagverhaal hier in het kort weergeven.

Op 20, 21 en 22 april 1747 werd in opdracht van generaal de la Rocque
van uit de Verrekijker het dorp St. Jansteen dag en nacht met gloeiende
kogels en andere brandbare zaken beschoten en in de as gelegd. Aangezien
volgens de generaal de verwoesting nog niet grondig genoeg was, stuurde hij
een detachement soldaten naar het dorp, die zoveel afbraken dat slechts twee
beschadigde huizen en de kerk met zijn geruineerde toren overeind bleven.

Dit alles was gebeurd zonder enige waarschuwing aan de inwoners van St.
Jansteen. De verontwaardiging van de Hulsterse bevolking hierover was
groot. _

Op 28 april werden de beide Kijkuiten aangevallen en spoedig veroverd.
De kolonels wilden een poging ondernemen de beide sterkten te heroveren,
doch de la Rocque voelde daar niets voor, hij vond de aanval op de Kijkuiten
maar een ‘“‘keutelattacque”. De vijand plaatste daar 4 batterijen met in totaal
26 stukken geschut van 36- en 28-ponders, waarmee het fort Zandberg en
het Boerenmagazijn hevig onder vuur genomen werden. Vanaf drie mei tot
de negende deden de Fransen onafgebroken hevige aanvallen op de ver-
dedigingswerken van de Zandberg, wat tot gevolg had, dat aan beide zijden
honderden slachtoffers vielen. Alle aanvallen werden afgeslagen tot de
middag van de 9e mei toen het fort overgegeven en bezetting krijgsgevangen
gemaakt werd.

322



Doordat nu de Linie was doorbroken rukte de vijand het Hulster-Ambacht
binnen en sloot de vesting Hulst aan de noordzijde geheel in. Op 11 mei ’s
morgens om 7 uur werd de overgave van de stad geéist. Generaal de la Rocque
ging onmiddellijk naar de Dubbele poort waar zich graat de Brogle, de
aanvoerder van het Franse leger reeds bevond. Nadat beide heren elkaar
hadden omhelsd gingen zij voor besprekingen naar het gouvernementshuis op
de Grote Markt. De onderhandelingen verliepen erg moeizaam, vooral omdat
de vijand het hele garnizoen krijgsgevangen wilde maken.

De magistraten van Hulst en Hulster-Ambacht hadden een verzoekschrift
opgesteld, dat zij zich bij de capitulatiebesprekingen betrokken wensten te
zien. Het was zeer voorzichtig opgesteld om zeker niet de schijn te wekken,
dat de Hulstenaars zelf zouden aangedrongen hebben op de overgave van de
stad. De heren’ magistraten verzochten persoonlijk het stuk te mogen over-
handigen aan de la Rocque. De generaal vond, dat de tekst in allesbehalve
goed Frans was gesteld en verzocht om die te laten verbeteren door school-
meester Nauta. Toen de afgevaardigden de heren Adriaen Jacob van
Vlissegem Sr., Willem Wouters en Adriaen Jacob van Vlissegem jr. met de
verbeterde tekst weer in de kamer van de la Rocque kwamen ging deze
aanstonds naar Wouters toe en zei hem o.a."in het Franse leger is een neef
van mij die graaf is en de Fransen noemen mij ook graaf, doe mij een plezier
en noem mij ook graaf de la Rocque” Nadat het capitulatieverzoek was
overhandigd zette de Broglie er eigenhandig onder, dat de stad Hulst
dezelfde capitulatievoorwaarden zou genieten als de stad Sluis (bijlage No.
3).

Bij het afscheid nemen zei van Vlissegem Jr. met luide stem : “bon soir
monsieur Comte de la Rocque™.

De schrijver van het lezenswaardige ooggetuigeverslag tekent verder op een
duidelijke manier de gouverneur van Hulst. Uit zijn betoog ontkomt men
niet aan de gedachte, dat de verhouding tussen de deftige heren magistraten
en de militaire gouverneur niet te best was. Een verschijnsel dat we overigens
al eerder gesignaleerd hebben. Uit de z.g. “Secreete Remarcques” willen we
weer een en ander overnemen. Ofschoon de gouverneur aan de beurt-
schippers op strenge straffen verboden had uit te varen, liet hij zelf bij het
naderen van de vijand zijn hele inboedel *“tot slechte stoelen en 2 ge-
schilderde Pruysische grenadieren incluis”, door de beurtschipper Jacobus
Thurenhout z.g. “in ’s Lands dienst” naar Vlissingen brengen. De veront-
waardiging in de stad was hierover groot. Men zei : ““den oppervader besorgt
sich selven en laet zijn kinderen verloren gaen™. »

Verder had de la Rocque verordend, ‘“‘dat hij d’eerste (die van capitulatie
quam spreken) zoud laten ophangen aan den lantaernpaal op de groote
markt”, maar zegt de schrijver : “wie dat eerst en allermeest gedaen heeft,
kan uit het verhaalde klaar geweten worden”.

De hoogmoedige bejegeningen van de generaal zowel tegen de gewone man
als tegen de hoog geplaatsten waren zo onverdragelijk, dat niemand hem
“dan met d’uyterste schrik dorst aenspreken”. De oud-burgemeester geeft
hiervan weer enkele bewijzen.
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Toen de dienstdoende burgemeester Rauwertz tijdens het beleg eens bij de
gouverneur kwam om enkele dringende zaken te bespreken : “sich voor hem
reverentelijk neerbuigend en zijn been verschuyvende over het vloersant”, zei
de la Rocque : '
“sacrament mijn heer ik kan dat geschar in mijn hersenen niet verdragen,
hebt gij iets te zeggen segt het kort”. De burgemeester voelde zich uiteraard
door zo’n bejegening, nog wel in het bijzijn van 2 schoolmeesters gedaan zeer
beledigd.
Een zelfde ontvangst viel de griffier van Vlissegem te beurt. De gouverneur
meende hem te moeten leren hoe hij in het vervolg “‘sijn passen en buigingen
moest maeken”. Beide magistraten werden volgens de schrijver ‘‘als kont-
jongens behandelt”.
’s Morgens de 12e mei hebben de Fransen de poorten en wachten van de
stad bezet en de volgende dag werd het garnizoen dat krijgsgevangen gemaakt
was ontwapend. Generaal de la Rocque werd door de Nederlandse krijgsraad
ter dood veroordeeld, wegens zijn laffe houding en het ontijdig overgeven
van de stad, doch door tussenkomst van stadhouder Willem IV is dit vonnis
gewijzigd in levenslange opsluiting in het slot Loevenstein. % ‘
Hulst werd door de Fransen een oorlogsschatting opgelegd van 21.986
Franse ponden, een bedrag dat volgens de magistraat nooit zou opgebracht
kunnen worden. De stad was zo arm en de schulden zo groot, dat er geen
geld genoeg was aan te slepen om die te betalen. De rekening 1747/48 sloot
met een tekort van niet minder dan ca..4.750.—.—Gr. of ongeveer F.
30.000—. Eigenlijk zou Hulst evenals Bergen op Zoom gesubsidieerd moeten
worden in plaats van belast. **Y )
De Franse commandant van Hulst Julien, kapitein van de grenadiers, kreeg
een flink garnizoen tot zijn beschikking, nl. de “regimenten Nantes en
Soissons”’. In oktober 1747 kwamen daar nog bij de bataljons van ‘“‘Joingny,
Caen, Port-au-mer”’, die van de hertog van Orlaens en 3 eskadrons cavallerie
van “La Reyne”. (van de koningin van Frankrijk ? ). Nadat er aflossing had
plaats gevonden bestond het garnizoen op 27 februari 1748 uit de bataljons
van “Parijs, St. Loo, Viné, Le Mans, Montbaissier, Blois, Montarie en Royal
Wallon”. Een Iers bataljon, vertrok op 28 januari 1749. '
De burgemeester vond, dat zijn taak door de bezetting te zwaar geworden
was en stelde voor de werkzaamheden onder de schepenen te verdelen, het-
geen in feite neerkwam op het huidige systeem van portefeuilleverdeling van
het college van burgemeester en wethouders.
le. Enkele schepenen zouden de zaken het garnizoen betreffend moeten
behandelen.

2e.- Een schepen zou belast worden met het controleren van ingekomen
rekeningen.

3e. Een schepen zou zich moeten bezig houden met kleine voorvallen.

4e. Enkele schepenen werden belast met het toezicht op de openbare
werken. 152

Het eind van de oorlog kwam in zicht. Op 14 mei 1748 werd voor het
front van het garnizoen op de Grote Markt, in tegenwoordigheid van
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Luitenant-generaal markies de Fimargon en het schepencollege de wapen-
stilstand tussen de Franse koning en de geallieerden, w.o. de Republiek der
Verenigde Nederlanden, afgekondigd. '®

Over de Franse bezetting zou heel wat te zeggen zijn, doch we willen
volstaan met vast te stellen, dat de bevolking van Hulst en Hulster-Ambacht
op een ergerlijke manier werd uitgebuit en geruineerd. We mogen aannemen,
dat deze periode tot de erbarmelijkste in de geschiedenis van Hulst behoord
heeft. Het aantal inwoners liep terug tot circa 700, minder dan aangegeven in
het voorgebodenboek-poortersboek van Pieter Tuck in het jaar 1399.

Voetnoten behorende bij de voorafgaande passages:

149. P.J. Brand. Jaarboek 1957, op. cit. blz. 60—87. &
Volksrijm over de aanval op fort Zandberg in 1747. Voorgedragen door Mevrouw
de Cauwer, 96-jarige inwoonster van Hulst. Door mij opgetekend.

Van den derden Mei wil ik komen te spreken

Al van den dijk al aan de Graauw.

Die kwamen ze om door te steken.

Omdat de zee daar lopen zou.

Omdat de vijand ras, niet ver dan daar en was.

Maar aan de Zandbergse molen kregen zij de vreze gelijk
En gingen toen lopen langs henen den dijk.

Zij moesten gaan vluchten of blijven int gras.

De patroontas was uit van kogels en kruit.

En ze moesten gaan vluchten naar het fort de Kijkuit.
Toen staken ze de schuur in brand,

Om hun eigen te lichten, maar zij lichten den vijand.

150.
151,
152.
153.

S.A.H. voorl. nummer 8, resolutieboek stad Hulst, Fol. 84v en volg.
S.A.H. voorl. nummer 8, resolutieboek stad Hulst, fol. 88v en volg.
S.A H. voorl. nummer 8, resolutieboek stad Hulst, fol. 86v. : 87r.

S.A H. voorl. nummer 8, resolutieboek stad Hulst, fol. 88r en volg.

Het in noot 149 aangehaalde jaarboek betreft het jaarboek van de Oudheidkundige Kring “De Vier

Ambachten”, verschenen te Hulst in 1957.
S.A.H. = Stadsarchief Hulst.



